Ik wil me even voorstellen. Ik ben Leo Honkoop, getrouwd met Pauline en vader van 3 grote
kerels, inmiddels langer dan ik en woonachtig in het mooie Nijkerk. Na de zomervakantie hoop ik
elke vrijdag les te gaan geven aan groep 6 en daar heb ik veel zin in. Lesgeven op een basisschool
is mij niet onbekend, maar het is een tijd geleden, omdat ik bijna 20 jaar geleden, de overstap
heb gemaakt naar het voortgezet onderwijs.

Na een aantal invallessen dit jaar, vond ik het zo leuk, dat ik besloten heb om 1 dag minder te
gaan werken in het VO, zodat ik 1 dag per week kon gaan werken op een basisschool. En datis
groep 6 geworden. En datvind ik heel leuk, want toen ik nog op de basisschool werkte, was dat
ook in groep 6.

Nu zal ik iets gaan vertellen over wat ik leuk vind om te doen in mijn vrije tijd. Ik hou erg van
fietsen, zie de foto, in Nederland, maar ook in Frankrijk, om daar een berg te beklimmen en dan
hard, maar niet te hard, naar beneden te gaan.

Ookvind ik het leuk om te klussen. Omdat we inmiddels 3x verhuisd zijn de afgelopen jaren, leer
je steeds beter klussen en durf je steeds meer te doen.

Verder ben ik ook dol op onze lieve hond Rens, een zgn. Hollandse smous.

Tenslotte wens ik jullie een fijne vakantie en hoop ik jullie na de vakantie te ontmoeten.




