Creatieve en speelse workshop
over de innerlijke criticus

‘Een kwezel aan boord' is een prachtig filosofisch
verhaal. Een avontuurlijk sprookje over
vriendschap en zelfkennis voor kinderen en
volwassenen. Het is geschreven door Greetje
Welten en gaat over de innerlijke criticus, de
kwezel. De meeste kinderen herkennen dit
wezentje vaak maar al te goed.
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Het herkennen en erkennen van
je kwezel helpt om belemmerende
overtuigingen los te laten.

Je kind groeit in
veerkracht en zelfvertrouwen!

Wie: kinderen van 9-11 jaar

Dag:  woensdagmiddag 5 en 19 juni 2024

Tijd: 15.30-17.00 uur .
Plaats: BS De Open Kring Dennenlaan 31 Nijkerk —
Kosten: €23,00 (per workshop)

Boek: €24,99 (aankoop niet noodzakelijk)

Aanmelden:
www.groeiuniek.nl
App/ mail mij voor

meer info!

Een kind mag bij mij zijn wie het is. Op
zijn eigen, unieke manier. Ik geniet
ervan als een kind groeit in
zelfvertrouwen en weer kan stralen!
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